Cobie en Bob

Vanaf dat ik in het bestuur zat leerde ik natuurlijk
meer Y-leden kennen. Als bestuur hadden we een
goed team, toen al, met Gerrit van Empel, uiteraard
Henk Keuch (zo doen we dat mensen’), en niet te
vergeten Yvon de Boer-Cock en Nolly van Borsum
Waalkes, die het secretariaat en het Y-journaal
runden.

We hadden nooit rellen, konden het goed met elkaar
vinden.

Zijn er dingen bij het Y die je je extra goed
herinnert?

Kick: Ik herinner me nog een 8 uren van het Y, die
waren toen altijd met aankomst in Hoorn, dat Frans
en Conny maar niet aankwamen. Frans had net een
nieuwe boot, dus we vreesden al dat het fout zat.
Later op de avond kwamen ze aan met de
reddingboot: mast overboord gezeild...

"Gelukkig niet al te veel
wind, want het voorstag
ging steeds verder
doorhangen "

Was ons zelf trouwens ook een keer bijna
overkomen... We voeren van Harlingen naar
Kornwerderzand en daar merkten we dat de fok
moeilijk was in te trekken. Wij de sluis door, en met
ruime wind door naar Stavoren.

Gelukkig niet al te veel wind, want het voorstag
ging steeds verder doorhangen... Bleek het oog op
het boegbeslag waar de hele Furlex aan hing
doorgescheurd te zijn. We hadden een reserve
voorstag en die hebben we er met moeite in kunnen
zetten. Was een half uur wel heel spannend of we
het zouden redden met de mast nog omhoog!
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In Stavoren belden we met Hallberg Rassy: die
konden wel nieuw boegbeslag leveren.

Maar - op zijn Amsterdams gezegd - die schrijven
wel met een vork — veel te duur! De watersportzaak
op de dijk stuurde ons naar een smid een dorp
verderop, en die heeft het keurig gelast. Het oog zit
er nog op!

Zie je nog dingen die volgens jou anders kunnen in
de vereniging?

Het gaat best goed met de club, daar ben ik blij om.
We hebben er een mooie tijd gehad ook; lekker
gelegen, lekker gezeild, vrienden geworden met een
paar mensen.

"We hebben een mooie tijd
gehad”

Als ik dan toch iets mag noemen: de fietsen zouden
beter gestald kunnen worden: daar is steeds te
weinig plek, en zeilen en fietsen gaat goed samen.
En: na de vergadering werd ik door veel leden
gefeliciteerd omdat ik sinds 1885 de eerste vrouw
ben die erelid is geworden. Ik denk dat dit meer iets
zegt over het ongeémancipeerde klimaat in de
vereniging, dat ik daar niet trots op hoef te zijn en
dat hier verandering in moet komen!

Interview: Bob van der Winden

Svalan, Hallberg Rassy

Vintage Tour, Hemelvaart 2024. Ei, ei, Y!

Het vooruitzicht op zomerse
temperaturen tijdens het
Hemelvaartsweekend deed het
gebrek aan wind in eerste
instantie vergeten. Op
donderdagochtend trapte de
grootste groep af op
Durgerdam met de palaver,
koffie en (klets)natte cake
inbegrepen. De Windroos en de
Stien deden dit en petit comité
op Marken, waar ze de cake
helaas moesten missen.

Donderdag 9 mei

In de stralen van een warme
ochtendzon kregen schippers
en bemanning de planning
voor de hele tour te horen. Het X | ;
eerste onderdeel om naar uit te kijken, was de tocht
naar Broekerhaven in prachtig landrottenweer: wel
zon, geen wind. Pruttelend bewoog de vloot zich dus
richting de eerste haven - op Arjen Veltheer na, die
op onverklaarbare wijze toch zeilen kon. Onderweg
werd er via de groepsapp een nautische quiz
gespeeld. Het duurde even voordat de spelregels
voor iedereen duidelijk werden, wat op zichzelf voor
enige hilariteit zorgde. Maar opeens barstte het spel
los en ontstond er waarempel fanatisme.

Uitslag van de nautische quiz Foto: Yorick Stam

De evaluatie van de quiz, inclusief de bekendmaking
van de winnaar van de eerste prijs,vond plaats op
het grasveldje naast de kade in Broekerhaven. Nadat
elke boot een plekje had gevonden, werden de grote
barbecues van het achterdek van de Faja Lobbi
gehaald, en vormden wij zeelui een grote cirkel
rondom deze beregezellige buitenkeuken. Als
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Je weet niet wat Je hoort! Foto: Yorick Stam

voorzitter van niet alleen de vereniging, maar vooral
ook van de jury van de quiz, nam Bob van der
Winden voorafgaand aan het barbecuefestijn het
woord. Dat deed hij uiteraard op onnavolgbare en
charmante wijze.

Uiteindelijk bleek Geeske van de Westgat er (met
grote voorsprong) met de eerste prijs vandoor te
gaan: van de 90 stuks totaal, het enige bruine ei! (Of
was het toch een witte?)

De barbecues waren ondertussen op temperatuur
en de ene na de andere lekkernij werd kundig
bereid. Het werd zelfs nog gezelliger toen Chiel de
opwindbare grammofoon, inclusief uitgebreide
verzameling bakkelieten platen, tevoorschijn haalde.
Heden en verleden leken door elkaar heen te lopen.
Een memorabele avond!

Foto: Yorick Stam

Vrrijdagochtend in Broekerhaven



